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liturgische kleur is wit
Epifanie

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger Evelien Plaisier

lector Pleunie de Lint
organist Hans Okkerse
ouderling Rineke Mol
diaken Willemien de Mol
koster Kees Buist
beamer Erika Blom

Uw gaven worden gevraagd voor

1. HIP helpt (Project Samen Dordt)
2. Wijkwerk
3. Toekomst van de kerk

© Nevendienst ivm. de vakantie is er geen kindernevendienst
© Creche Eva Naaktgeboren

Bij de dienst

Deze zondag wijken we af van het oecumenisch leesrooster (de wijzen waren
bovendien vorige week al langsgekomen) om een ‘favoriet lied’ dat afgelopen zomer
niet aan bod was gekomen centraal te stellen.

Lied 511 “Door goede machten trouw en stil omgeven” is een lied bij het nieuwe jaar,
dus dat past ook wel op deze eerste zondag van 2026. Dietrich Bonhoeffer schreef
dit gedicht in december 1944, vanuit de gevangenis in Berlijn. Dat geeft de grote en
indrukwekkende woorden in dit lied extra lading. Evelien Plaisier

Collectedoel diaconie: HipHelpt Dordt

HipHelpt zorgt ervoor, dat een hulpvrager wordt gekoppeld
aan een hulpbieder van HipHelpt. Zo wordt vraag en aanbod
bij elkaar gebracht. De hulpvragen zijn heel divers. Samen
wandelen, een lamp ophangen, mee naar de huisarts of
gewoon een praatje maken. Vrijwilligers uit heel Dordrecht
zetten zich voor buurtgenoten, die er alleen voor staan.
HipHelpt is een project van samen Dordt en mede-
initiatiefnemer van Hulplijn Dordt. Het loket voor hulpverlening in Dordrecht.

Wilt u dit doel steunen? Scan de QR code en maak uw bijdrage over via de kerk-app
of naar NL2BRAB0O0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk
en 4 januari 2026. Namens de diakenen Tini Roos



http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidend orgelspel 'Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig'
Variaties over Lied 275 van Toon Hagen

- De gemeente gaat staan —
-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

Stil gebed
Zingen: Lied 275
Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten —

Kyriegebed

Glorialied: Psalm 8:1,2,3en 6
DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift
Toelichting bij het lied na de lezing

Schriftlezing: Romeinen 8: 35-39
Lied hierbij: Lied 511

Uitleg en verkondiging
Kort orgelspel
Lied in antwoord: Lied 792

GEBEDEN EN GAVEN

Toelichting op de gaven

Inzameling

Berichten vanuit de gemeente

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-
- De gemeente gaat staan —
Slotlied: Lied 513

Heenzending en zegen
Gezongen antwoord: Amen, Amen, Amen.



Een terugblik vanuit het Ouderenpastoraat.

Zoals iedereen weet zit Hanneke altijd vol ideeén voor het Ouderenpastoraat.

Ik mag dan de administratie verzorgen, het muteren van het ledenbestand, het
emailverkeer met de contactpersonen onderhouden etc. maar Hanneke brengt vaak
ideeén in die ik kan waarderen en waar ik graag aan mee wil werken. Zo belde ze
afgelopen week met de vraag zou jij een terugblik willen verzorgen voor de WoZ,
Kerk op Dordt.

Natuurlijk wil ik dat. Als coordinatoren van het Ouderenpastoraat zijn we beiden wel
pensionado’s, maar hebben we energie genoeg om wat voor onze doelgroep te
betekenen. Samen kunnen we van alles bedenken, maar op onze beurt hebben wij
ook mensen nodig die ons willen helpen. Daarom dank aan ons team
contactpersonen die het afgelopen jaar weer veel werk verzet hebben. Ze bezochten
onze oudere leden, ze onderhielden het contact met hun mensen. Ze waren er als er
ziekte of zorg was en bij een afscheid van een ouder gemeentelid betoonden ze hun
medeleven. Een hoogtepunt van het afgelopen jaar was de lunch in het
Wantijpaviljoen op 21 mei. Door het legaat van Rob Landman konden we veel
mensen laten genieten van een heerlijke lunch. We organiseerden een
zomermiddag die op locatie bij Freek en Corrie Ton gehouden mocht worden. Het
was een groot succes. En als afsluiter van dit jaar vierden we het kerstfeest bij de
stal in de Wilhelminakerk op 17 december. Dit allemaal met de medewerking van
Ramon de Bonte en onze huidige kerkelijk werker Jan-Herben van Dijk. Nu kijken
we vooruit, zijn we over de drempel gestapt het nieuwe jaar in. Graag willen wij ons
in het nieuwe jaar weer inzetten voor de leden van 80 jaar en ouder. We bieden (met
ons team) een luisterend oor, oprechte aandacht en willen daarmee ons geloof
handen en voeten geven voor diegene die het nodig hebben.

We wensen alle oudere leden en ook onze contactpersonen een hoopvol, gezegend
nieuwjaar. Mieke

Aansluitend bij het stukje van Mieke kijk ik ook even terug. U zult begrijpen dat ik
gemengde gevoelens heb. Ik had het afgelopen jaar wel veel pech, maar de andere
kant is, dat ik ook heel veel meeleven van u allen heb ondervonden. Daarvoor wil ik
iedereen heel hartelijk bedanken! Gelukkig gaat het weer de goede kant op en ik
was blij dat we met elkaar een mooie kerstmiddag konden beleven. Lieve groet en
tot ziens in het nieuwe jaar! Hanneke

Week van gebed; Van 18 januari tot en met 25 januari is de week van gebed voor
eenheid. Het thema is dit jaar voorbereid door kerken in Armenié en gebaseerd op
Efeziérs 4: Eén van Geest. Vorig jaar vierden we tijdens de week van gebed vespers
met de Oud-Katholieke parochie en de Grote Kerk. Dit jaar zijn er nog wat kerken in
de binnenstad aangesloten. Heel erg mooi om elkaar zo wat beter te leren kennen!
We hebben twee vieringen voorbereid, die heel verschillend van karakter zullen zijn.
Zo proeven we wat van elkaars tradities en spiritualiteit. Van harte welkom!

Dinsdag 20 januari '26 om 19:30u in de Oud Katholieke Kerk, Voorstraat 123 en
Woensdag 21 januari '’26 om 19:30u in het korpsgebouw van het Leger des Heils,
Kasperspad 28. Beide samenkomsten duren ongeveer 45 minuten met ruimte voor
ontmoeting nadien. Evelien Plaisier
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Koffie Kan donderdag 15 januari

ledere 3¢ donderdag van de maand is er voor iedereen een
ontmoetingsmiddag in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op
donderdag 15 januari tussen 14.00 en 16.00 uur voor een praatje, een
kopje koffie of thee.

Loop eens binnen. De kerk is open. Anne I., Anneke G. en Marrie K.

Bij de dienst van de Petruskapelgemeente in De Merwelanden
T Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar horen we in de lezing uit
het boek Numeri over zegenen (Numeri 6, 22 — 27). Veel traditionele
nieuwjaarswensen hebben woorden van zegen in zich. We wensen
- elkaar in diverse bewoordingen al het goede toe voor het nieuwe
i T'-g_-_‘f , jaar. Binnen de christelijke traditie klinken dan woorden als: een
gezegend nieuwjaar. Maar ook als we elkaar gezondheid toewensen
of ‘de beste wensen voor het nieuwe jaar’, spreken we een zegen uit
over de ander. Elkaar zegenen is vooral elkaar het goede
toewensen.
De lezing uit het Evangelie volgens Lucas is kort: toen het kind
besneden moest worden, werd zijn naam bekend gemaakt. Eerst
wordt de Naam over het kind uitgeroepen, vervolgens wordt Hij bij zijn naam
geroepen: Jezus, God redt, bevrijdt. Dat zal zijn roeping zijn.
De Naam van God betekent ‘Ik zal er zijn’. De Naam van deze reddende
aanwezigheid wordt in Numeri over het volk uitgesproken als een zegen.
Het is de zegen die klinkt als slotwoord van de dienst. Met de Naam van God ‘op
ons gelegd’ gaan we het nieuwe jaar in. Anneke van Mansum

Voedselbank
In de maand januari is het inzamelen van:
Gedroogde peulvruchten en groenten/peulvruchten in blik of zak \

Kerkelijke agenda
2o 11 januari 2026 10.00 uur Wilhelminakerk — drs. Marriétte Pullen

A

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl

wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving:
soort betaling

digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag voor 19.00 uur)
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18 t/m 25 januari

m yS 26 week

L pEen .
TYwvan
Geest

Efeziérs 4 vers 1-13

Tijdens de Week van Gebed voor eenheid bentu
van harte welkom bij twee gebedsmomenten,
georganiseerd door zes kerken in de Dordtse
binnenstad.

De viering is van19:30-20:15u waarna er gelegenheid
is voor ontmoeting.

Dinsdag 20 jan. ’26:
Oud Katholieke Kerk

Voorstraat 123
(o.Lv. pastores Grote Kerk, Rooms Katholieke Kerk en
de Oud Katholieke Kerk)

Woensdag 21 jan. '26:
Korpsgebouw Leger des Heils

Kasperspad 28
(o.Lv. pastores Wilhelminakerk, Baptistengemeente en
het Leger des Heils)




